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UN TABLEAU PEUT EN CACHER UN AUTRE. Het gelaagde oeuvre van Fred Michiels

Hoe kan men als klassiek opgeleid schilder concurreren tegen het visuele geweld, de tsunami 
aan beelden die onze postmoderne consumptiemaatschappij overspoelt? In een 
hyperkinetische maatschappij waar jongeren tegelijkertijd chatten, sms berichtjes sturen en 
naar hun mp3 speler luisteren, komt een schilderij of een tekening al gauw vlak en éénzijdig 
over. Het is voor vele kunstenaars een heikele kwestie, maar Fred Michiels gaat heroïsch de 
uitdaging aan. Hij kent zijn klassiekers, net zo goed als hij de beperkingen van zijn medium 
kent. In plaats van zich daarbij neer te leggen, tracht hij die met een Prometheïsche sluwheid 
te omzeilen. Zoals de meeste hedendaagse kunstenaars heeft hij diverse inspiratiebronnen en 
switcht hij moeiteloos van high art naar low culture, van Van Gogh naar Kuifje, zonder daar 
zelfs nog een statement van te maken. Daardoor is zijn oeuvre even complex, gelaagd en 
veelzijdig als de maatschappij waarin we leven. De thematische diversiteit van zijn werk weet 
hij op adequate wijze naar het doek te vertalen. Hij plaatst die verschillende referentiekaders 
niet gewoon naast elkaar bij wijze van juxtapositie, maar bovenop elkaar zoals in een 
palimpsest. Michiels maakt transposities, tekeningen en schilderijen op en over elkaar die 
samen al dan niet een verhaal vormen. In plaats van één verhaal te vertellen, vertelt hij er 
meerdere tegelijkertijd. Zijn ongeduld is kenmerkend voor de heersende tijdsgeest. Soms 
gebruikt hij verschillende kleuren om de verhaallijnen van elkaar te onderscheiden. Maar 
meestal niet, wat leidt tot een onontwarbare wirwar, een complex spinnenweb van lijnen die 
met moeite te ontrafelen zijn. 

Achter de schijnbaar nonchalant neergepende tekeningen drukt Michiels zich uit in een 
trefzekere lijnvoering. Hij tekent in één vloeiende lijn en het lijkt wel of hij, net zoals Picasso in 
zijn One-liners, niet eens zijn hand van het blad opheft. Michiels tekent soms ook met twee 
handen tegelijk, wat nogmaals zijn ongeduld en artistiek temperament illustreert. 

Fred Michiels is een kameleon die moeiteloos één stijl inruilt voor een andere. Door zijn felle 
kleurenpalet en de bijwijlen cartooneske inhoud, lijkt hij wel een fauvist op speed. De klare lijn 
van Hergé, de subversieve schoonheid van Magrittes période vache, de gelaagde beelden van 
Polke,… Michiels laat zich niet zo gauw in een hoekje drummen. Ook herlegt hij continu de 
grens tussen schilderen en tekenen. 
Het onderscheid tussen beiden is in zijn artistieke praktijk irrelevant. Michiels is steeds op zoek 
naar alternatieve dragers voor het klassieke doek, zoals in de reeks waar hij met markers en 
acrylverf op transparant plastic tekent en schildert. 

Waarom zich beperken tot één beeld als je er ook meerdere kan kiezen? Michiels' werk 
ondermijnt de cultus van uniciteit van het beeld. Voor hem zijn er geen absolute beelden. 
Ieder afbeelding is inwisselbaar, net zoals sommige personages in diverse constellaties 
terugkeren in zijn werk. Het is ook niet toevallig dat hij heel wat van zijn bronmateriaal van 
het internet plukt, een oneindig archief aan inwisselbare beelden. Expliciete afbeeldingen van 
pornosites worden in zijn oeuvre getransformeerd tot verrassend fris en esthetisch aandoende 
tekeningen. Fred Michiels blijft een klassiek kunstenaar die moeiteloos de uitdagingen van zijn 
tijd aankan.

Sam Steverlynck  Bron: Catalogus Frans Masereel Centrum Kasterlee 



De weg terug

De eerste kennismaking met het werk van Fred Michiels, enkele jaren geleden op zijn atelier in 
Antwerpen nog, was een wat aparte ervaring. Onze wegen hadden elkaar voorheen nog 
gekruist maar ik had tot dan geen besef van de activiteiten van Fred als kunstenaar. 
Toevallig maar uitermate nieuwsgierig was ik meegegaan op vraag van een vriend 
kunstliefhebber die van Fred "interessante dingen" gezien had.
Ik herinner me dat de koude van de muren kwam in de grote industriële ruimte waarin Fred 
ook leefde. We stonden wat verbaasd te kijken. Kleurrijke werken op doek, plastic ... in 
allerhande formaten ... geschilderd, getekend, beplakt, verknipt … We keken, wikten en wogen 
en waren onder de indruk. Vooral van de boeken met dagelijkse notities en schetsen die we, 
wat zijdelings, ook te zien kregen.

Wij stelden ons de eerste vragen omtrent het werk van Fred. Is dit betekenisvol? Waarover 
gaat het? Wat doet het met ons? Kunnen we dit plaatsen ….? Het sprong allemaal zo in het 
oog, spontaan gemaakt, schijnbaar zonder moeite, creatief, explosief en verscheiden... Op zijn 
zachtst gezegd was ik wat overdonderd, het was verwarrend.

Telkens weer kwamen we via de omweg van zijn werken bij die boeken terecht. De 
aantekeningen, schetsen, ideeën … die ons in de ban hielden, die duidelijk maakten dat er 
meer was dan de ogenschijnlijke eenvoud van wat wij te zien kregen.

De daaropvolgende weken kwam ik met regelmaat op het atelier. Sindsdien heb ik 
belangstelling voor het werk van Fred, duikt hij her en der verrassend voor mij op en raakt het 
mij. Spontaan, eigengereid, open, tomeloos, weerbaar, sensitief, speels. Fred gaat niets uit de 
weg. Niet de banaliteit van elke dag van ieders leven, niet wat bij anderen in het verborgene 
zou blijven, niet het werken met materialen en dragers van beelden die voor de meeste onder 
ons in de prullenmand thuis horen.

De transparante op plastic geschilderde werken van Fred lenen zich tot een spel met het 
toeval. Dat was van bij het begin zo. Wat het doorkijken biedt, hangt ook af van de wijze 
waarop het werk getoond wordt, de plaats die het krijgt. Soms is dat een verrassende 
meerwaarde. Soms is het gewoon gewoon. Altijd maakt het deel uit van het tonen, het kijken, 
de verwondering, het neutrale wikken en wegen, de eventuele afwijzing. Het moest er vroeg of 
laat van komen dat Fred van het doorkijk -gegeven op zich in het creatief proces gebruik ging 
maken. Hij laat in deze tentoonstelling het laatste woord aan de toeschouwer die door het in 
wisselende formatie op elkaar leggen van de schilderijen zelf creëert, toevoegt aan of breekt in 
het creatief proces.

Algemener zit "het toeval" in het werk van Fred in wat je uiteindelijk als toeschouwer ziet of 
denkt er van te kunnen maken. De emotie die in je opwelt. Het toeval speelt niet zozeer in het 
proces van het maken, dan wel in het resultaat en de visuele voorstelling of de ervaring van de 
kijker. Ik ben er van overtuigd dat het werk van Fred doordacht, bedachtzaam en beheerst tot 
stand komt. In de beslotenheid van zijn ideeënwereld, het uitdiepen van zijn concepten, de 
schetsen, het ordenen van gedachten, het maken van keuzes, leggen van prioriteiten... Ik ben 
er van overtuigd dat het werk van Fred beschouwend, kritisch, niet vrijblijvend is. Ik kan me 
daarin vergissen. 

Voor mezelf heb ik alleszins de indruk dat de ogenschijnlijke eenvoud en het spontane mij 
bewust sturen. Dat ik bij herhaling op een verkeerd been wordt gezet. Er zit telkens veel 
plezier in die ontdekking en het afleggen van de weg terug.

André Van Hove, Brochure: 'Goesting naar nog'



'Een (rij)huis opgevat als de eerste ordening van mijn artistieke 
omgeving'

Heilige huisjes omver trappen, dat kan je aan kunstenaar Fred Michiels wel overlaten. Dat was 
het eerste wat ik dacht, toen ik het handgebonden boekje (gelimiteerde editie op sexy papier) 
doorbladerde dat Michiels me toestuurde nadat ie me had gevraagd om een tekst over zijn 
werk te maken. In het boekje, getiteld "How I (mis)use my paintings" is werk te zien uit de 
periode 2006-2011. Schilderijen om precies te zijn. Michiels schildert een man die gepijpt 
wordt door een vrouw, vrouwen die genomen worden door hun minnaars, bondage scènes of 
een sportelftal dat voor een kampcommandant de Hitlergroet brengt. Op een ander doek voegt 
hij een roze jurk toe aan een klassiek schilderij, als was hij Marcel Duchamp, die de Mona Lisa 
van Picasso voorzag van een lijzig snorretje. De aura van het kunstwerk lijkt door Michiels te 
worden vernietigd, of aangevallen. Zoals Duchamp dat ook vaak deed. Michiels schraapt de 
heiligheid van het doek af. En confronteert je zo met de onderlaag. Die manier van werken, en 
de branie waarmee hij zijn onderwerp tegemoet treedt, doet me niet alleen denken aan 
Duchamp, maar ook aan een hedendaagse kunstenaar als Bjarne Melgaard, die de fictieve 
kunstenaar Rod Bianco ranzige, seksueel getinte teksten liet toevoegen aan klassieke, 
Victoriaanse schilderijen. Beide kunstenaars hebben een soort recalcitrante houding, een 
houding die waarschijnlijk voortkomt uit een zeker onbehagen, mogelijk ten opzichte van die 
'officiële kunstwereld', met al zijn moeilijke, intellectuele tentoonstellingen, en topzware 
gedachtes. Wat Duchamp en Bianco gemeen hebben, is dat ze allebei werken vanuit een 
concept. Het zijn wat je noemt conceptuele kunstenaars. Het idee is voor hen belangrijker dan 
de vorm, hoewel Duchamp daarin beslist verder ging dan Melgaard. Melgaard blijft, ondanks 
dat spel met fictieve kunstenaars, toch ook een schilder, iets dat hij weer gemeen heeft met 
Michiels. Het plezier waarmee wordt geschilderd spat bij die laatste vaak van de doeken af. De 
levenslust en kinderlijke verwondering is wat de schilderijen van Michiels zo interessant maakt. 
De kunstenaar schildert niet met het hoofd, maar vooral ook met zijn hart. En vooruit, soms 
met zijn onderbuik, en datgene wat daar nog weer onder zit. Het intellect is in ieder geval niet 
datgene wat mensen raakt, beseft Michiels. Wat mensen raakt is emotie, gevoel. Michiels gooit 
die emoties zonder voorbehoud op tafel, en toont zich zo kwetsbaar. Wie kwaad wil doen, kan 
hem gemakkelijk wegzetten als 'op seks beluste' perverseling. Als een geile vent, die vooral 
zijn eigen fantasieën op doek zet, of 'Jongensdromen', zoals hij ze ook wel noemt. Aan schaars 
geklede vrouwen in verleidelijke poses immers geen gebrek. Maar daarmee doe je Michiels 
beslist te kort. Achter die fascinatie voor het vrouwelijk schoon zit namelijk wel degelijk iets. Je 
voelt de worsteling met het leven, de existentiële pijn door de doeken heen sijpelen. Michiels 
verbergt zich achter afbeeldingen van Micky Mouse en mooie dames, maar vergis je niet; 
onder de oppervlakte broeit het. De stijl waarin Michiels schildert kun je daarbij het beste 
omschrijven als naïef. Oftewel; bewust onbeholpen. De kunstenaar schildert vaak niet meer 
dan nodig is. Een man is een silhouet, de lijn is die zoals kinderen hem vaak tekenen. Mensen 
zijn poppetjes. Een lichaam bestaat uit strepen. De stijl doet denken aan die van cartoons; 
schetsmatig, snel op doek gezet en trefzeker. Eigenlijk zijn het een soort archetypen die 
Michiels schildert. Vrouwen en mannen. De vrouw zit vast aan de rol die de man haar 
toebedeelt. Je ziet de vrouw zoals de gemiddelde man haar ziet; als een lustobject, een 
verleidelijke femme fatale die, zoals in pornoboekjes, niks anders doet dan geil kijken en 
verleiden. De man is degene die domineert. Hij is stoer, sterk, viriel en gespierd. Precies zoals 
vrouwen hem willen zien. Denkt de man. Michiels speelt een fijnzinnig spel met dat gegeven. 
Hij simplificeert de wereld zodanig dat je niks anders kan doen dan in lachen uit te barsten. De 
kunstenaar laat ons zien wat we willen zien. Of dat wat hij denkt dat we willen zien. Een 
conceptuele schilder, dat is eigenlijk wat Fred Michiels is. Maar dan gelukkig wel een 
conceptuele schilder met veel bravoure en humor.

Lennard Dost, 'Een (rij)huis opgevat als de eerste ordening van mijn artistieke omgeving'



Les éditions de L'heure

Quelle que soit la façon dont elles sont présentées, les œuvres (peintures et/ou dessins) de 
Fred Michiels restent indépendantes les unes des autres, sont déplaçables, peuvent être re-
disposées, et changer de contexte. Plutôt que d'offrir une définition des œuvres dans le cadre 
d'une exposition, le concept d'atelier fait l'objet d'une mise en place spécifique offrant un 
espace de création où la découverte a lieu.

La juxtaposition d'images multiples dont le fondement est évident et classiquement qualifié 
parvient à capturer l'essence même du monde moderne technologiquement avancé dans lequel 
nous vivons aujourd'hui.

Pour Fred Michiels, l'image est une réalité matérielle que l'Homme a ordonnée. Le choix et le 
contexte procède donc d'une stratégie esthétique. Ses travaux sont aussi complexes et 
multicouche que le monde dans lequel nous vivons.

La pratique d'une technique linéaire crée une distance entre le créateur, le spectateur et 
l'image. L'emploi des couleurs s'appuie sur d'innombrables nuances qu'il est presque 
impossible de différencier ou de nommer. La surface est formée par un ensemble divers et 
fluide qui vibre au travers de la couche supérieure, apportant la nébuleuse d'une sorte d'image 
nouvelle.

Au lieu de dire une histoire, il en crée beaucoup d'autres qui s'entrelacent. C'est pourquoi il les 
présente comme sorte de « collage » au mur ou il enferme 300 dessins dans trois caisses en 
bois peintes, et qui peuvent être présentées, en les superposant de diverses façons, comme 
une sorte de collage-multiple ou comme des strates picturales. Le nombre de dessins, leur 
présentation, leur composition varient constamment. Si dans ce processus, l'allusion à 
l'importance de la mémoire est inévitable et évidente, les nuances de couleurs s'imposent 
fortement au spectateur, aux dépens de leur présentation figurative.

Des scènes érotiques explicites traversent ainsi des paysages et des portraits de personnages 
célèbres dans un chant de couleurs vibrantes et acidulées. L'artiste explore ainsi d'autres 
champs de recherche que la peinture sur toile traditionnelle.

Michiels se révèle être un artiste classique parfaitement dans l'air du temps qui essaie d'élargir 
le champ de la peinture.

Soumis à cette expérience, « le spectateur participe à l'œuvre, parfois même sans s'en rendre 
compte. Car quiconque se frotte à l'art développe une certaine responsabilité. L'art ne se 
consomme pas comme les autres biens et commodités. Car l'envers de la démocratie est le fait 
que nous avons tous quelque chose à dire, même quand nous n'avons RIEN à dire ! »

Ceci peut être perçu comme une variante contemporaine de la peinture fondamentale, un 
mouvement des années '70.

Ghislain Olivier, Les éditions de l'heure



Geen titel 

Fred Michiels joue de l'épure. L'absence de fond, la transparence, c'est une manière d'entrer à 
vif dans l'univers mental où les images se téléscopent, où les matières se forment, où le réel 
prend corps. 
Ni prééminence, ni éclairage externe, il porte une lumière immanente sur les choses. Elles 
semblent s'éclairer d'elles-mêmes, dans le médium pur d'une équivalence généralisée. 
A la manière des comptes-rendus télévisés où le sujet de la plus grave indignation fait place 
aux résultats sportifs et au clin d'œil local, les lois de la perspective prennent un sens 
allégorique : à l'œil de faire le tri et de voir ce qui s'offre, à l'œil de distancier et de maintenir 
l'édifice par sens critique, s'il en garde la force. 
Il est clair que vient un moment où le tout s'effondre, faisant place à un « chaos stellaire », 
expansé, pacifié, où les images voguent à l'improviste, s'enchevêtrent et se superposent… 
Artiste vif, oeuvrant spontanément, Fred Michiels se laisse habiter par le grand melting-pot de 
la « post-histoire ». Il en rend les traits, en brosse le portrait maturé dans le bouillonnement 
de ses sens. 
Alchimie des rythmes et de l'œil noués dans ses sismographies, le trait opère sans recul, porte 
avec lui ses propres coordonnées : il joue à la frontière du réversible, s'inverse, se distancie et 
revient dans l'aplat, appelle l' investissement. Le tout brille dans l'absence, dans le non-lieu 
étrange qui transperce le monde… 
La question de l'archive redouble la question du lieu : « archiver est ici considéré comme une 
procédure d'accumulation qui accueille favorablement l'idée d'une extension future et est 
ouverte à d'autres relations ou élargissements. » L'archive comme germe ou genèse, « 
discontinue, incomplète, hétérogène, mobile et fluide » se propose de murir en structures 
aléatoires, hautement individuelles et universelles, locales et internationales.

En parallèle à cette rétrospective, Fred Michiels sera en résidence d'artiste au Frans Masereel 
Center durant le mois de novembre. Il présentera le fruit , catalogue transparent lithographie… 
lors d'un drink de cloture de l'exposition le 1er décembre 2010



Jean-Philippe Goffeaux

Hommage JJP Oud



About Various Modes of homecoming: It's okay NOT to PAY (attention) A Tapistry 2012



'Bondage' (Cover Brakke Grond 2011
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